
Voorlichting H4-5 

TEKENEN 

Ben je graag creatief bezig en heb je interesse in kunst in de breedste zin van het woord? 
Denk er dan eens over om Tekenen als eindexamenvak te kiezen. Het programma 
tekenen is veelomvattend en uitgebreid. Er wordt inzet en zelfstandigheid van je 
verwacht en belangstelling voor het vak. Het programma bestaat naast het praktische 
deel ook uit kunstgeschiedenis en kunstbeschouwing.  

Het vak Tekenen wordt in HAVO 4 en 5 twee lesuren per week aangeboden. De helft van 
de tijd (tot ongeveer 60%) wordt besteed aan het praktische deel van het vak. In het 
begin van het vierde jaar leer je met veel verschillende materialen te werken. Al snel ga je 
je eigen keuzes maken en werk je naar mooie eindresultaten, kunstwerken, toe. In het 
vijfde jaar werk je meteen al met eigen keuzes en in een proces naar het eindwerk toe. Je 
hoeft niet een super tekentalent te zijn (het is wel mooi meegenomen) want je leert juist 
creatieve oplossingen te laten ontstaan en in een proces te werken.  

Het centraal examen Tekenen is een theoretisch examen kunstgeschiedenis en 
kunstbeschouwing. De inhoud van deze theorie heeft met een aantal vakken goede 
raakvlakken, zoals Geschiedenis en Nederlands. Je leert over verschillende 
kunststromingen en je gaat zelf een aantal kunstenaars onderzoeken. Ongeveer de helft 
van de tijd ben je met deze theorie bezig.  

Het examen Tekenen voor HAVO bestaat uit twee delen: de schoolexamens (zowel 
theorie als praktijk) en het centraal schriftelijk eindexamen (dé eindtoets). 

Als je nog meer wil weten, praat eens met leerlingen uit 4 of 5 HAVO, of….kom eens 
langs. Je bent altijd welkom in een van onze praktijklokalen! 

 


